Angel Vergara toont intrigerend nieuw werk
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Angel Vergara, and yes | said yes
1 will Yes, tot 29 september
in Almine Rech Gallery.

Angel Vergara, die vorige zomer
op de Biénnale van Venetié het
Belgische paviljoen inrichtte,
baseert zich voor zijn nieuwe
werk op een van de beroemdste
boeken uit de wereldliteratuur,

James Joyces Ulysses.

JOZEFIEN VAN BEEK

In de Brusselse Almine Rech Gallery toont
Angel Vergara een video die gebaseerd is
op Ulysses van James Joyce, die zich op zijn
beurt liet inspireren door Homerus'
Odyssee. “De Odyssee duurde twintig jaar,
Ulysses speelt zich in één dag af”, zegt
Vergara. “Maar de reis heeft even mythi-
sche proporties.”

In zwart-wit zien we filmsterren en ico-
nen uit de popcultuur verschijnen, van
David Bowie over Woody Allen tot Lady
Gaga. Op die beelden brengt de kunste-
naar gekleurde viekken verf aan. “Na de
Biénnale van Venetié wilde ik de schilder-
kunst opnieuw een nieuw leven geven”,
zegt hij. “Ik schilder over de film, waardoor
er meerdere lagen ontstaan. De ene reali-
teit wordt op de andere geprojecteerd. De
betekenis wordt bij mij niet door woorden
gegenereerd, maar door kleur.”

De film begint met een beeld van de zee,
de eindeloze zee waarlangs Odysseus’
omzwervingen jarenlang duurden.
Daarna krijgen we een jonge Leonardo
DiCaprio te zien. De beelden wisselen
elkaar snel af en Vergara brengt met zijn
verfborstel gekleurde vegen aan, die een
dramatisch effect hebben. Zo wordt een
verbeten trek om een mond nog versterkt.
De vele beelden uit de popcultuur en de
geschiedenis -zo zien we onder meer ook
Catherine Deneuve, John Lennon en Bart
De Wever passeren - lijken het filmische
equivalent van Joyces modernistische
schrijfstijl. Verschillende personages en
beelden in plaats van de verschillende
stemmen in het boek.

Marlon Brando verschijnt, met eronder
de tekst ‘Leopold Bloom’ - eerst een piep-
Jjonge Brando, daarna ten tijde van
Apocalypse Now en ten slotte als Don
Corleone uit The Godfather. Vergara ziet

Wie is Angel
Vergara?

Angel Vergara (1958, Spanje)
woont al meer dan dertig jaar in
Brussel, Hij werd bekend met
werk waarin hij het kapitalisme
aan de kaak stelde en met zijn lu-
dieke performances onder de
naam ‘Straatman’, waarin hij af en
toe in het straatbeeld opdook
onder een wit laken. Zijn werk
was onlangs te zien in het Brus-
selse Argos en in de tentoonstel-
ling Nieuwe Monumenten in het
Antwerpse Openluchtmuseum
Middelheim. Toen Vergara voor
de Biénnale van Venetié kunste-
naar Luc Tuymans als curator
dacht. Wallonié en Vlaanderen
verenigd, iets waar de leiders
van ons land, op dat moment

in volle regeringscrisis,

niet in slaagden. (v8)

de filmster als een hedendaagse versie van
Joyces personage. De bloedmooie
Penélope Cruz is Molly, Leonard Blooms
echtgenote, die Joyce modelleerde naar
Homerus' Penelope. Niet toevallig heet de
tentoonstelling and yes I said yes I will Yes,
de laatste woorden uit Ulysses, het slot van
Molly Blooms monoloog: “en toen vroeg ie
me of ik ja zei ja mijn bergbloem en eerst
sloeg ik mijn armen om hem heen jaen
trok hem op me neer zodat ie mijn borsten
voelde een en al geur ja en zijn hart sloeg
als gek en ja zei ik ja zeker Ja."

Rond de film hangen schilderijen,
zwart-witstills uit de film met gekleurde
vlekken. Het zijn personages uit het boek:
Catherine Deneuve als Martha, David
Bowie als Mr Dedalus. Sommige doeken
zijn zo abstract dat je er amper iets in kunt
herkennen. De schilderijen zijn verdeeld in
vijf clusters, als hoofdstukken in een boek.

Hoofdzonden

In de zaal ernaast is Feuilleton. De zeven
hoofdzonden te zien, waarmee Vergara
succes oogstte in Venetié, Op zeven scher-
men worden de hoofdzonden getoond aan
de hand van allerlei beelden uit de media
en de popcultuur. Vergara beschildert ze
steeds meer tot de zeven schermen een
voor een uitvallen en er enkel sneeuw
overblijft op de beelden. En de verf.

De link tussen Feuilleton en het nieuwe
werk? “Het boek Ulysses verscheen eerst
als feuilleton in de krant”, zegt Vergara.
“Elk hoofdstuk is een deel van de reis.” Ook
qua techniek sluiten de twee werken mooi
bij elkaar aan in een prachtig geheel.






